
Hier wonen ze  

de doorwaakdromen  

geleefde en onbeleefde avonturen 

verzonnen en onbezonnen levens 

vluchtgedachten en zwerfideeën 

met hanenpoten in inkt geland  

 

als ware woorden  

gebonden onder gekafte daken 

   

tegen het vervliegen  

verblijven ze hier  

kussenzacht op bladzijden lakens  

in huizen van papier 

 

Als je opent 

je ogen ontluikt  

je mondige deur wijd als welkom 

verhuizen ze vliegensvlug  

om in je hoofd te thuizen 

 

En als het je begint te suizen 

zingspelen ze, uitgelezen gastvrij: 

maak je niet druk, 

schuil ik in jou, dan schuil jij in mij 

 

Apollonia 
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