Adem halen

in de polder

weg van stad en bomen

ontvouwt de wereld

voor je ogen klapt zij open

tot weidse groene loper

waar ganzen landen uit hun vlucht

hier waait het om jou
zuiveren groen en blauw

je gedachten van grijs beton
zeven wolken tot stralen

de zon

hier haal je adem
met ontelbaar gras
licht

n

lucht

uit
woorden verdwijnen

en aan de einder
raakt de aarde liefdevol

bol
je zucht

Apollonia

Geschreven in opdracht van Karavaan, als onderdeel van de theatrale fietsroute Naar Buiten in april
2021. Het gedicht is te bewonderen op een spiegel in Theater de Drukkerij.



